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Juli - augustus … 
Fijne vakantie… Geniet van de zon… Ee even tussenuit… Out of office… 
We wensen het elkaar toe en zetten een automatisch antwoord in onze 
mailbox. We hebben er hard genoeg voor gewerkt en verdienen vakantie. 
Is dat voor iedereen zo? 
 

We wensen jou alvast een mooie, zonnige zomer ! 
 
"Gaat God ook met vakantie?"  

De zomer breekt aan. Een tijd van 
koffers pakken, drukke agenda’s 
even laten voor wat ze zijn, en het 
vertrouwde ritme van werk en 
verplichtingen loslaten. We 
verlangen naar rust, ontspanning 
en misschien zelfs een moment 
om weer op adem te komen — 
lichamelijk én geestelijk. Maar 
ineens klinkt daar de vraag: 
"Gaat God ook met vakantie?" 

Het is een vraag die ons op het 
eerste gezicht misschien aan het 
glimlachen maakt. Natuurlijk niet, zouden we zeggen. En toch, voor wie eerlijk 
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kijkt, voelt het soms wel zo. Misschien komt er in de zomer minder tijd voor 
gebed of kerkbezoek. De Bijbel blijft gesloten op het nachtkastje. Of misschien 
voelt God zelf ineens ver weg, nu het ritme van het geloof net zo losser is 
geworden als de rest van het leven. 

Toch laat de Bijbel een andere werkelijkheid zien. In Psalm 121 staat: 

"Hij zal niet slapen, je Bewaarder zal niet sluimeren. De Heer is je Bewaker, de 
Heer is je schaduw aan je rechterhand." 

Deze woorden zijn geschreven voor pelgrims — mensen onderweg, op reis, 
kwetsbaar, zoekend. Juist onderweg belooft God: Ik ben bij je. Ik let op je. Ik 
ben niet afwezig. 

God heeft geen vakantie nodig. Hij wordt niet moe, raakt niet overwerkt, en 
heeft geen grenzen aan zijn beschikbaarheid. Jesaja 40:28 zegt: 

"De eeuwige God, de HEER, de schepper van de einden der aarde, wordt niet 
moe en niet afgemat." 

I k  s l a  m i j n  o g e n  o p  n a a r  d e  b e r g e n .  
V a n  w a a r  k o m t  m i j n  h u l p ?  

M i j n  h u l p  k o m t  v a n  d e  H E E R ,  
d i e  h e m e l  e n  a a r d e  g e m a a k t  h e e f t .  
H i j  z a l  j e  v o e t  n i e t  l a t e n  w a n k e l e n ,  
H i j  z a l  n i e t  s l u i m e r e n ,  j e  w a c h t e r .  

N e e ,  H i j  s l u i m e r t  n i e t ,  
H i j  s l a a p t  n i e t ,  

d e  w a c h t e r  v a n  I s r a ë l .  
D e  H E E R  i s  j e  w a c h t e r ,  
d e  H E E R  i s  d e  s c h a d u w  

a a n  j e  r e c h t e r h a n d :  
o v e r d a g  k a n  d e  z o n  j e  n i e t  s t e k e n ,  
b i j  n a c h t  d e  m a a n  j e  n i e t  s c h a d e n .  

D e  H E E R  b e h o e d t  j e  v o o r  a l l e  k w a a d ,  
H i j  w a a k t  o v e r  j e  l e v e n ,  
d e  H E E R  h o u d t  d e  w a c h t  
o v e r  j e  g a a n  e n  j e  k o m e n  
v a n  n u  t o t  i n  e e u w i g h e i d .  
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En dat is meer dan een 
geruststelling — het is een 
uitnodiging. Want misschien is de 
echte vraag niet: Gaat God op 
vakantie? Maar: Nemen wij God mee 
op vakantie? 

Juist in de rust van de zomer, 
wanneer de hectiek van het gewone 
leven even verdwijnt, ontstaat 
ruimte. 
Ruimte om te ademen. Ruimte om te luisteren. Ruimte om God opnieuw te 
ontmoeten — niet in plicht, maar in eenvoud. 
In de stilte van een zonsopgang, in het lachen van kinderen aan zee, in de 
verwondering over de natuur. In die momenten spreekt God misschien wel het 
duidelijkst. 

Vakantie is geen pauze van ons geloof, maar een kans om ons geloof te 
verdiepen — op een andere manier. Niet door meer doen, maar juist door meer 
zijn. In de rust kunnen we opnieuw ontdekken dat God niet alleen de God is 
van onze volle agenda’s, maar ook van de lege bladzijdes. 

Dus, waar je ook naartoe gaat deze zomer — een camping, een hotel, je 
achtertuin of gewoon je eigen balkon — weet dit: 

Een reflectie van Pierre D.B 

God reist met je mee. Hij waakt. 
Hij werkt. Hij spreekt. 

En Hij is dichterbij dan je denkt. 
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 God van mijn reis - Reisgenoten - Nederland Zing 
https://youtu.be/9aML5EBRLn4 
 
God en Reisgenoot | LEV 
https://youtu.be/oY1Yved_51w 
 
Lied 646, De Heer is onze reisgenoot  
https://youtu.be/MBSATo0sHPw 
 
Samen in de naam van Jezus - Nederland Zingt 
https://youtu.be/ChKQ9daeX3Q 
 
 Toekomst vol van hoop (live) | Sela 
https://youtu.be/MLXyDTHoIzU 
 
Op reis - Marcel & Lydia 
https://youtu.be/OvlmziahMxI 
 
Ik zie jou – Themalied vakantie 2025 
https://vbw-zetten.nl/thema-lied/ 

I k  w i l  i n  s t i l t e  t o t  U  b i dden ,  Go d  
E n  n i e t  a l l e e n  ee n  e nke l e  kee r  

maa r  e lke  da g  we l  we e r .  
E n  ’ t  i s  goe d  te  wete n  

da t  no g  ve l e  a nde re n  U  n i e t  ve rge t e n .  
W i j  b i dde n  om Uw  l i e fde  Hee r ;  

Gee f  ons  oo k  de  v rede  wee r .  
L ee r  o ns  o p n i e uw met  e l kaa r  t e  l e ve n ;  
Vandaa g  en  a l l e  dage n  van  o ns  l e ve n .  

Amen  
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“Op reis met God” 

ht tp s : / /www .g e l o v en i s l e uk . n l / knu t s e l en/35-a l g emeen-knu t s e l en/242- re i s#g s c . t a b=0  

"Op reis met God" kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Het 

kan verwijzen naar een reis door de Bijbel, waarbij je Jezus volgt. Naar een reis 

met God in het dagelijks leven, waarbij je je leidt door Zijn woord en geest. Het 

kan ook slaan op een concrete reis, waarbij je God vraagt om je te beschermen 

en te begeleiden 
 

In de Bijbel staan verschillende verhalen van mensen / groepen die op reis gaan. 

Allen geleid door de stem van God. 
 

Ga jij deze zomer ook op reis? Geniet je van een vakantie in de tuin? Kan je op 

kamp of naar de speelpleinwerking? Voor God maakt het niet uit. Hij gaat 

overal met je mee. Je kan hem niet vergeten. Hij woont namelijk in je hart. 
 

We kunnen Hem wel links laten liggen omdat we het veel te druk hebben met 

onze eigen dingen, te druk met de leuke dagjes uit of met de vrienden spelen. 
 

Toch is het belangrijk dat we ook in deze periode Jezus en God op de eerste 

plek hebben staan. Dat we tot Hem blijven spreken, Hem blijven zoeken en Zijn 

woord in ons hart bewaren. En natuurlijk dat we ook Zijn woord blijven lezen, 

niet alleen als we thuis zijn, ook wanneer we ergens anders naartoe gaan. 
 

Om je hieraan te herinneren, gaat met deze knutsel-auto (foto pg. 3) ook de 

Bijbel mee in de bagage. 

 

Materialen 

 Wit printerpapier en een stevig stuk karton als achtergrond 

 Schaar, lijm, stiften of kleurpotloden, … 
 

Werkwijze  

1. Print de auto en zijn bagage; 
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2. Kleur alles mooi in; 

3. Teken en kleur op de achtergrond de route naar je bestemming; 

4. Kleef de auto op de weg en kleef de bagage bovenop de auto. Gebruik 

hiervoor de plakstrook. 

 

Vouw je eigen tent 

https://youtu.be/omYYDoyv4yc 

 

 

 

 

Maak een veilig kampvuur 

https://youtu.be/zNSmZGOAZnE 
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De deuren in Gent zijn geopend 
(9u30 – 12u30). 
 

De Nederlandstalige sabbatschoolgroep 
start om 9u30, de eredienst om 10u45. 
 

Voor wie niet aanwezig kan zijn, is er nog 
steeds de live stream van Antwerpen om 
10u50 op volgende link : 

https://www.youtube.com/c/StreamingAntwerpen/live 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Wil je graag tienden en/of gaven geven dan kunnen deze gestort worden via de 
bank zoals de meesten onder ons dat reeds doen met vermelding tienden, 
gemeente, gebouw, … 
 
Dit kan op rekening nr. : 
IBAN: BE50 6711 1790 7918 
Adventkerk Gent 
Kortrijksepoortstraat 158 
9000 Gent 

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

  
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Datum 5 juli 12 juli 19 juli 26 juli 
Sabbat 21u58-21u58 21u54-21u53 21u46-21u45 21u39-21u37 

Prediking Stefaan 
De Wever 

Luc 
Leroy 

Christian 
Sabot 

Carlos 
Van Bignoot 

Datum 2 augustus 9 augustus 16 augustus 23 augustus 30 augustus 
Sabbat 21u28-21u26 21u16-21u14 21u03-21u01 20u49-20u47 20u34-20u32 

Prediking Thirza Van 
den Broek  

Frank 
Jacobs 

Geen dienst 
Nadine 

Van Parys 
Dussan 
Cevallos 

De betaling van de tienden 
(Pieter Brueghel de Jonge, 1618) 
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Landie en Eddy 

zijn op 27 juni 
in het huwelijksbootje 

gestapt. 
 

We wensen hen een mooie 
levensreis samen. 
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Wie graag mee wil met God op reis, er zijn nog enkele plaatsen vrij. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 

 

Heb je vragen of wil je meer te weten komen over de Bijbel, we 
bieden je graag Bijbelstudie aan op maat en in jouw eigen omgeving. 

Contacteer hiervoor onze ouderlingen via 
getij2gent@telenet.be

Heb je een mooie, passende tekst, tekening, vers, 

ben je iemand gaan bezoeken, wil je iets delen met 
de gemeente, wil je graag meehelpen om ’t Getij 

vorm te geven, stuur een mail naar 
getij2gent@telenet.be 
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Toemaatje 😉 

Wat kunnen we van Jezus leren voor de komende vakantieperiode?  

Jezus had nooit examens. Jezus deed niet aan vakantie. Zelfs als hij naar een 

trouwfeest ging, zette zijn moeder hem nog aan het werk. 

Aan de andere kant had hij ook geen nine-to-fivejob. Met zijn vrienden trok hij 

door het land van stadje naar stadje om er te doen wat hij nodig vond. 

Misschien gebeurden de mooiste dingen wel onderweg, als hij zijn vrienden 

opmerkzaam maakte op het groeien van het graan. Als hij vertelde over 

hoeveel geduld je moest hebben met dorre vijgenbomen of met schapen die 

de andere kant opliepen. Als hij de voeten van Zaccheüs zag die in een boom 

zat te twijfelen. 

Ook wij zullen deze zomer veel onderweg zijn. In andere landen of in onze 

eigen omgeving. We bekijken alles met open ogen en zo kunnen we 

nieuwe dingen zien. Dingen die ons iets leren over het leven, over hoe alles 

met alles samenhangt. Met een beetje geluk zullen we opnieuw ervaren hoe 

fijn en sterk verbinding tussen mensen is. En dat nemen we mee voor later, 

als het weer winter wordt. 

Kolet Janssen,(Otheo, christelijk magazine) 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

 


