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Oktober … 

Wat een prachtige weerspiegeling zien we hier van de 
bomen in het water. Kijken we ook zo naar mensen of zien we enkel de 
verdorde takken? 

Leer kijken en omgaan met elkaar zoals Jezus ons heeft voorgedaan  
 

 

Heksen (Tekst van Melissa LeBlanc) 

"Mijn dochter kwam thuis van school en zei: “Mam, je gelooft nooit wat er 
vandaag in de geschiedenisles is gebeurd.” Haar leraar vertelde de klas dat ze 
een spel gingen spelen. Hij liep door het lokaal en fluisterde elk kind toe of ze 
een heks waren of gewoon een normaal persoon. 
Daarna gaf hij de instructies: “Vorm de grootste groep die je kunt zonder een 
heks. Als er ook maar één heks in je groep zit, zakken jullie allemaal.” 

Ze zei dat de hele klas meteen vol wantrouwen was. 
Iedereen begon elkaar te ondervragen. Ben jij een 
heks? Hoe weten we dat je niet liegt? 
Sommige kinderen bleven bij één grote groep, de 
meesten splitsten zich op in kleinere, exclusieve 
groepjes. Ze wezen iedereen af die onzeker of nerveus 
leek, of ook maar de geringste hint van schuld gaf. 
De energie veranderde snel. Plotseling was iedereen 

Foto Ghislain 
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achterdochtig tegenover iedereen. Gefluister. Met vingers wijzen. Scheve 
blikken. Het vertrouwen verdween binnen enkele minuten. 

Toen alle groepen eindelijk gevormd waren, zei de leraar: “Oké, tijd om uit te 
zoeken wie er gezakt is. Heksen, steek je hand op.” En er ging geen enkele hand 
omhoog. De hele klas barstte in lachen uit. “Wacht! Je hebt het spel verpest!” 
En toen liet de leraar de bom vallen: “Is dat zo? Waren er echt heksen in 
Salem, of geloofde iedereen gewoon wat hen werd verteld?” 

Mijn dochter zei dat het muisstil werd in de klas. Toen drong het tot hen 
door. Er waren geen heksen nodig geweest om de schade aan te richten. Angst 
had zijn werk al gedaan. Alleen al wantrouwen verdeelde de hele klas en 
veranderde de gemeenschap in chaos. 

En is dat niet precies wat we vandaag de 
dag zien? Andere woorden, hetzelfde spel. 
In plaats van “heks” is het nu liberaal, 
conservatief, gevaccineerd, niet-
gevaccineerd, pro-dit, anti-dat. De labels 
veranderen, de tactiek blijft hetzelfde. 
Maak mensen bang. Maak ze 
achterdochtig. Verdeel ze. Leun dan 
achterover terwijl het vertrouwen 
afbrokkelt. 
Het gevaar was nooit de heks. Het gevaar 
is het gerucht. Het wantrouwen. De angst. 
De gezaaide leugens. Weiger het gefluister. 
Speel het spel niet mee. Want op het 
moment dat we op “heksen” gaan jagen, 
hebben we al verloren." 

In de bijbel toont Jezus ons hoe we op een liefdevolle manier met elkaar 

kunnen omgaan. Hij leert ons om oprecht, liefdevol en zachtmoedig te 

communiceren. 

Door zijn voorbeeld te volgen en deze principes toe te passen, bouwen we 

aan relaties die sterk en gezond zijn en wordt het Lichaam van Christus een 

plek van liefde, waarheid en genade. 
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Jakobus 1:19 

Wees snel om te luisteren en 

langzaam om te spreken. 

Luisteren is essentieel. Neem de tijd 

om anderen te begrijpen voordat je 

antwoordt en word niet snel kwaad, 

want kwaadheid veroorzaakt alleen 

de dingen die tegen Gods wil ingaan. 

 

 

Efeziërs 4:29  

Vermijd roddel en slechte praat. 

Woorden hebben kracht. Vermijd dus 

om te roddelen, schelden of 

negatieve opmerkingen te maken. 

 

 

 

Tessalonicenzen 5:11 

Spreek opbouwend en bemoedigend 

Woorden moeten anderen opbouwen 

en niet afbreken. Bemoediging 

versterkt relaties en geeft hoop. 
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Kolossenzen 3:13 

Vergeef en wees geduldig 

Vergevingsgezindheid en geduld zijn 

cruciaal om relaties gezond te 

houden. 

 

 

 

Spreuken 20:6-7 

Velen roemen hun eigen trouw, maar 

wie vindt een mens die werkelijk 

betrouwbaar is? 

Ga steeds het rechte pad, geef het 

goede voorbeeld. 

 

 

Korinthe 16:14 

Communiceer altijd met liefde als 

drijfveer 

Alles wat we zeggen moet 

doordrenkt zijn van liefde, zoals 

Christus ons liefheeft.  
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Opwekking 488 - De kracht van Uw liefde 
https://youtu.be/R42THV3IBQo 
 
Opwekking 884 – Allesomvattend 
https://youtu.be/qMNlMzi_Cdo 
 
opwekking 629 - als er vergeving is 
https://youtu.be/Auz7dGcELEg 
 
 Opwekking 623 – Laat het huis gevuld zijn 
https://youtu.be/9Bnc5yYDtkQ 
 
 Opwekking 710 Sela - Gebed om Zegen 
https://youtu.be/C5hrA-hszC8 
 
 Opwekking kids 026 Liedje in mijn hart 
https://youtu.be/YX8kOq8oJCw 
 
 Liefde, blijdschap, vrede - Opwekking Kids 70 
https://youtu.be/ZLHzgSpGMlg 
 
Kinderopwekking 159 Vergeven 
https://youtu.be/A0dqfUFyY8U 
 

Wat leeft er in je hart 

Laten we samen onderzoeken wat er leeft in ons hart. Dat kan van alles zijn, en 

je mag het zelf invullen. Boosheid is over het algemeen wel bekend. En ook 

andere dingen die niet goed zijn zoals roddelen en pesten. Kijk eens wat er nog 

in je hart zit. Als Jezus in je hart woont, dan Zijn de dingen van Hem daar 

zeker aanwezig. Bijvoorbeeld goedheid, liefde, vrede, blijdschap. Deze dingen zijn 
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heel waardevol, hou ze goed vast. Kijk goed uit dat je de vrede niet kwijtraakt, 

dat je blijdschap niet af wordt gepakt door de verkeerde dingen die je doet. 

Blijf leven met de Here Jezus en zorg dat het kwade en foute verdwijnt. 

 

Materialen  

 Wit printerpapier en een stevig stuk rood karton 

 Schaar, lijm, stiften of kleurpotloden, eventueel een touwtje of lint… 

 

Werkwijze  

1. De hartvormen worden als één geheel uitgeknipt. Op de tussenlijnen 

worden vouwen gemaakt en het plakstrookje wordt gelijmd op het hart 

aan de andere zijde. Nu heb je een puntvormig geheel. 

2. Zoek de appeltjes die bij jou passen. Goede en slechte. 

3. Welke dingen wil jij in je hart bewaren?. Kleur ze mooi in en knip ze dan 

uit. Je mag zeker zelf nog appeltjes of een andere figuur tekenen en 

aanvullen met jouw waardevolle eigenschappen. 

4. Kleef de goede appeltjes aan de binnenkant van het hart. Laat de slechte 

los. Verfrommel ze en gooi ze weg. Heb je nog werkpunten, geef ze een 

andere kleur en kleef ze ook op de binnenzijde. 

5. Versier de je hart; Vergeet hierbij de buitenzijde niet. 

6. Perforeer gaatjes in het hart en haal er het lint door. Zo ka je je hart 

ophangen. 

 
https://www.gelovenisleuk.nl/knutselen/35-algemeen-knutselen/8-wat-zit-er-in-jouw-

hart#gsc.tab=0 



’t Getij - 7 - oktober 2025 

 

De deuren in Gent zijn geopend 
(9u30 – 12u30). 
 

De Nederlandstalige sabbatschoolgroep start 
om 9u30, de eredienst om 10u45. 
 
Voor wie niet aanwezig kan zijn, is er nog steeds 
de live stream van Antwerpen om 10u50 op 
volgende link : 

https://www.youtube.com/c/StreamingAntwerpen/live 
 

 

Meer info over het geestelijk congres :  
https://www.youtube.com/watch?v=iJjLJDc3Wyg 
https://www.adventist.be/language/nl/geestelijk-congres-4-oktober-2025/ 

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Wil je graag tienden en/of gaven geven, dan kunnen deze gestort worden via de bank 
zoals de meesten onder ons dat reeds doen met vermelding tienden, gemeente, 
gebouw, … 
 
Dit kan op rekening nr. : 
IBAN: BE50 6711 1790 7918 
Adventkerk Gent 
Kortrijksepoortstraat 158 
9000 Gent 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Datum 4 oktober 11 okt 18 okt 25 okt 1 november 
Sabbat 19u14-19u12 18u59-18u57 18u44-18u42 18u30-18u29 17u17-17u17 

Prediking Geen dienst 
Geestelijk congres 

Jozef 
De Winter 

Guisele 
Larmonie 

Luc 
Leroy 

Nadine 
Van Parijs 

De betaling van de tienden 
(Pieter Brueghel de Jonge, 1618) 

Heb je vragen of wil je meer te weten komen over de Bijbel, we bieden je graag 
Bijbelstudie aan op maat en in jouw eigen omgeving. 

Contacteer hiervoor onze ouderlingen via getij2gent@telenet.be of 
onze predikant Guisele Harmoniek via guisele@yahoo.com of 0494 11 95 13 
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~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

   

~ ~ ~ ~ ~ ~ 


