
’t Getij - 1 - december 2025 

Vandaag is in 

de stad van David 

jullie redder geboren. 

Hij is de Messias, 

de Heer. 

Lucas 2:11 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

December …  

Het wordt weer Kerst. We vieren de geboorte van Jezus en zingen in 
navolging van de engelen over vrede. Ik hoor jullie al denken “ Kerst: 
Hoezo vrede op aarde?”.  

Maak zelf het verschil  
 
Wanneer conflicten blijven hangen 

Wat de Bijbel ons leert over omgaan met spanningen die niet opgelost raken. 

 

Conflicten horen bij het leven. Soms 

waaien ze snel over, andere keren blijven 

ze hangen als een wolk die maar niet 

wegtrekt. Je hebt je best gedaan: praten, 

bidden, vergeven… maar het blijft stroef. 

De Bijbel kent die realiteit. Toch laat ze ons 

niet stuurloos achter. Ze biedt richting, 

troost en verrassend veel wijsheid voor 

momenten waarop vrede niet binnen 

handbereik lijkt. 

 

De apostel Paulus schrijft het eerlijk en nuchter: (Romeinen 12:18) 

“Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen.” 
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Dat kleine zinnetje “zoveel het van u afhangt” is bevrijdend. Je kunt goede gesprekken 

voeren, fouten erkennen en de ander met respect benaderen — maar je kunt niet het 

hart van de ander veranderen. Soms is het simpelweg niet mogelijk om tot verzoening 

te komen. Dat is niet altijd falen. Het is menselijk. Doe wat in jouw macht ligt en 

erken wat niet kan. 

 
Onopgeloste conflicten kunnen knagen. Ongerechtigheid voelt onrustig, en soms 

zelfs ondraaglijk. Toch klinkt de oproep: (Romeinen 12:19) 

“Neem geen wraak, maar laat ruimte voor Gods recht.” 

Dat betekent niet dat onrecht niet telt. Het betekent wél dat wij niet hoeven vast te 

houden aan boosheid of de drang om zelf recht te zetten wat wij niet kunnen 

herstellen. Bitterheid maakt het conflict groter; loslaten maakt ons vrijer. Als vrede 

niet lukt: laat wraak en bitterheid los. 

 

We denken vaak dat verzoening pas “gelukt” is als de 

relatie weer wordt zoals vroeger. Maar vergeving is iets 

anders. Het is een innerlijke keuze: niet om het verleden 

uit te wissen, maar om je hart niet door wrok te laten 

verharden. (Efeziërs 4:32) 

“Vergeef elkaar, zoals God u heeft vergeven.”  

Vergeving kan, zelfs als de ander geen stap zet. Vergeving 

kan zonder dat de relatie hersteld wordt. Soms is het zelfs 

nodig om verder te kunnen.  
 

We zien het zelfs bij grote geloofsleiders: Paulus en 

Barnabas kregen zo’n heftige woordenwisseling dat ze ieder hun eigen weg gingen 

(Handelingen 15:39). Geen groot drama, geen definitief oordeel — soms is afstand 

gewoon de beste vorm van vrede die mogelijk is en is afstand 

een daad van wijsheid. God blijft met beiden 

onderweg. 

 

Jezus zegt: (Mattheüs 5:9)  

“Zalig de vredestichters.”  

Vredestichten betekent niet dat je elk conflict 

oplost. Het begint bij een houding: 

zachtmoedigheid, eerlijkheid, en de bereidheid 

om liefde te blijven tonen, zelfs als de situatie 

ingewikkeld blijft. In een wereld vol frictie is 



’t Getij - 3 - december 2025 

iemand met een vredelievend hart al een bron van rust. Blijf een vredestichter van 

binnenuit. 

 

Onopgeloste conflicten zijn pijnlijk. Ze herinneren ons eraan dat relaties kwetsbaar 

zijn en dat we niet overal controle over hebben. Net in die kwetsbaarheid kan geloof 

groeien. God nodigt ons uit om te doen wat wij kunnen, los te laten wat we niet 

kunnen, en te vertrouwen dat Hij de uiteindelijke rechter is — en de genezer van ons 

hart. 

 

Misschien komt er ooit herstel. Misschien blijft de relatie op afstand. Maar midden in 

dat onzekere gebied belooft God iets heel concreets: Zijn vrede, die alle verstand 

te boven gaat, kan onze harten bewaren. 

 

  

  

Heer,  
 

U kent de pijn van conflicten die niet opgelost raken.  

Geef mij  de wijsheid om mijn deel te doen,  

de genade om te vergeven,  

en de rust om los te laten waar ik geen invloed meer heb.  

Help mij  U te vertrouwen als de Rechter van alle dingen,  

en houd mijn hart zacht in Uw vrede.  

 

Amen.  
  

 

 

Een reflectie van Pierre D.B. 

 
 

Laten we bidden dat Kerst  een dag mag zijn waarin heel veel mensen die vrede 
mogen ervaren, al is het maar even. 
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Zingen is dubbel bidden

“Vrede begint bij jezelf” is een van de 

boodschappen die weerklinkt uit Jezus’ 

woorden. Zolang jij namelijk geen vrede in jezelf 

ervaart, zal je ook nooit vrede kunnen delen met 

de mensen om je heen. En deze vrede is alleen 

te vinden in een leven samen met God: Hem 

betrekken in alle keuzes in je leven, groot of 

klein. 

 

Misschien is het zingen van liederen (tijdens 

Kerst) juist daarom wel zo belangrijk. Het is het 

uitspreken van verlangen naar betere tijden. 

Diep in ons hart willen we die vrede, in onszelf 

en ook daarbuiten. Jezus belooft na Zijn dood en opstanding met ons te zijn 

tot een hoopvolle toekomst, nieuwe wereld, waar geen lijden of pijn meer is. 

Dat gaat over een leven na de dood, over de dag dat Hij terugkomt. Dat is de 

hoop die Hij ons belooft! 

 

Kerstliedjes zijn een onmisbaar onderdeel van de feestdagen en dragen bij 

tot de sfeer van samenhorigheid en vreugde. Ze roepen nostalgie op en 

brengen families samen om ze van generatie op generatie door te geven. 

 

Het begon allemaal 2000 jaar geleden bij Jezus’ geboorte. Een enorm 

engelenkoor zong: ‘Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in 

de mensen een welbehagen’ (Lukas 2:14). 

 

In de middeleeuwen werden er in kerken en dorpen gezangen gezongen rond 

de geboorte van Jezus. Gezangen zijn vaak kerkelijk en religieus, zoals “stille 

nacht” of “gloria in exelsis deo”. Liedjes zijn eerder speelser en populair zoals 

Jingle Bells. 

 

Sommigen zijn zo bekend dat ze overal ter wereld worden gezongen. 

Stille Nacht werd in Oostenrijk gecomponeerd en reeds in 300 talen vertaald. 

Jingle Bells komt uit 1857 en was oorspronkelijk voor Thanksgiving. 

In de 20e eeuw komen meer commerciële nummers zoals White Christmas. 

https://bijbel.bmuonline.nl/statenvertaling/lukas/2/#14
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Kerstliederen vervullen zo een sociale rol. Wij zingen ze in kooroptredens of 

schoolfeesten , tijdens familiefeesten. 

Of je luistert naar een klassiek koor in een kerk of meezingt met de radio ze 

blijven een symbool van warmte, vreugde en verbondenheid en bieden licht 

en troost in de donkere wintermaanden. 

 

Zalige kerst! 
 

Nederlandse kerstliedjes 
https://youtu.be/rD6yuLDPA-U 

Susa-Nina 
https://youtu.be/SfM7lpZb6w0 

‘Alle Menschen werden Brüder’. Dat mensen in elkaars gezelschap geluk 

vinden, is de droom die terug te vinden is in wat Jezus gezegd heeft. 

Ode an die Freude ( Ode to Joy ) - Beethoven Symphony No.9 classical music 

https://youtu.be/rmtRiumMQz8  -  https://youtu.be/kbJcQYVtZMo 

  Licht in de nacht (met tekst) - opwekking 527 
https://youtu.be/wbVxt8qIJBQ 
 
 

Voor grote en kleine kinderen:

Vrede in je hart 
 

Teken, vouw, knutsel een 

hartje. Maak er zoveel 

je wil, schrijf er 

een wens op  en 

deel ze met 

kerstdagen uit 

aan familie, vrienden, 

buren, mensen waarmee je ruzie hebt of 

minder goed overeenkomt,  … 

https://youtu.be/rD6yuLDPA-U
https://youtu.be/SfM7lpZb6w0
https://youtu.be/rmtRiumMQz8
https://youtu.be/kbJcQYVtZMo
https://youtu.be/wbVxt8qIJBQ
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Er zijn verschillende manieren om een hartje te maken. Ga gerust zelf op zoek. 

• https://www.ladylemonade.nl/hartje-vouwen 

• https://www.origamivoorkinderen.nl/origami/Hart_01/ 

• https://www.youtube.com/watch?v=MLMkR_KJSEI 

• https://www.gelovenisleuk.nl/knutselen/35-algemeen-knutselen/603-god-

verandert-harten#gsc.tab=0 

• https://mama.libelle.be/kleuter/cadeautjes-knutselen-voor-je-liefje-hartendiefje/ 

• https://nl.wikihow.com/Een-hart-van-papier-maken 

• https://www.stoffen.net/hartje-knutselen 

 

 

 

 

  

https://www.ladylemonade.nl/hartje-vouwen
https://www.origamivoorkinderen.nl/origami/Hart_01/
https://www.youtube.com/watch?v=MLMkR_KJSEI
https://www.gelovenisleuk.nl/knutselen/35-algemeen-knutselen/603-god-verandert-harten#gsc.tab=0
https://www.gelovenisleuk.nl/knutselen/35-algemeen-knutselen/603-god-verandert-harten#gsc.tab=0
https://mama.libelle.be/kleuter/cadeautjes-knutselen-voor-je-liefje-hartendiefje/
https://nl.wikihow.com/Een-hart-van-papier-maken
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Welke zin kan je vormen met de woorden in de boom. Je hoeft niet alles te 

gebruiken. 
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Preekrooster~Offeranden~Gemeentenieuws 

De deuren in Gent zijn geopend 
(9u30 – 12u30). 
 

De Nederlandstalige sabbatschoolgroep start 
om 9u30, de eredienst om 10u45. 
 
Voor wie niet aanwezig kan zijn, is er nog steeds 

de live stream van Antwerpen om 10u50 op 

volgende link : 

https://www.youtube.com/c/StreamingAntwerpen/live 
 

 

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Wil je graag tienden en/of gaven geven, dan kunnen deze gestort worden via de bank 
zoals de meesten onder ons dat reeds doen met vermelding tienden, gemeente, 
gebouw, … 
 
Dit kan op rekening nr. : 
IBAN: BE50 6711 1790 7918 
Adventkerk Gent 
Kortrijksepoortstraat 158 
9000 Gent 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

www.adventist.be ~  www.gent.adventist.be 

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

 

Datum 6 december 13 dec 20 dec 27 dec 3 januari 

Sabbat 16.37-16.36 16.35-16.36 16.37-16.38 16.42-16.43 16u47-16u48 

Prediking 
Thirza Van 
den Broek  

Dussan 
Cevallos 

Luc 
Leroy 

Eigen dienst Marcelo 
Reis 

De betaling van de tienden 
(Pieter Brueghel de Jonge, 1618) 

Heb je vragen of wil je meer te weten komen over de Bijbel, we bieden je graag 
Bijbelstudie aan op maat en in jouw eigen omgeving. 

Contacteer hiervoor onze ouderlingen via getij2gent@telenet.be of 
onze predikant Guisèle Larmonie via guisele@yahoo.com of 0494 11 95 13 

https://www.youtube.com/c/StreamingAntwerpen/live
http://www.adventist.be/
http://www.gent.adventist.be/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pieter_Brueghel_de_Jonge
mailto:getij2gent@telenet.be
mailto:guisele@yahoo.com
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De gemeente Gent heeft  sinds enkele 
maanden een nieuwe predikante .  

“Guisèle ontmoeten is als een energiebom 
tegenkomen. Je voelt meteen haar enthousiasme en 
haar verlangen om zich in te zetten en volledig onder 

te dompelen in het leven van onze Federatie.” 

https://www.adventist.be/language/nl/ 
maak-kennis-met-guisele-larmonie/ 

 

Guisèle Larminie is geboren en opgegroeid in 
Curaçao in een christelijk, niet-adventistisch gezin. Vanaf jonge leeftijd was ze 
nieuwsgierig en stelde ze haar ouders talloze vragen — soms zelfs moeilijke. 
Dit bracht haar op 19 jarige leeftijd naar Nederland voor de studies rechten en 
internationale betrekkingen. Daar leerde ze haar huidige man Glenn kennen 
met wie ze 2 kinderen kreeg — Ameya en Corban. Hij liet haar kennismaken 
met de Bijbel. In 1999 liet ze zich dopen om aansluitend theologie te studeren. 
Sinds 2011 is Guisèle predikante in de Nederlandse Unie. Nu sluit ze zich aan 
bij ons pastorale team. 

Haar motto: “Verbinden om beter te ondersteunen.” 

Welkom, Guisèle! 

 
Eind november stelde ze haar plannen voor aan onze gemeente (meer info als 
bijlage). Een opknapbeurt van de mooiste kerk van de federatie is een van de 
agendapunten. De federatie wil Gent hierin steunen op voorwaarde dat het gebouw 
meer zal worden gebruikt voor evangelisatie. Het gebouw moet dienen om in de 
toekomst meer mensen te bereiken. 
Ook Guisèle zal zich inzetten om deze projecten verder uit te werken en de gemeente 
te ondersteunen. 
 
1. Studieruimte voor studenten 

Verschillende studenten in onze buurt zitten op kot en hebben weinig ruimte om 
gezamenlijk te studeren. Zij hebben meer studieruimte nodig. Vooral tijdens de 
examenperiode. 

https://www.adventist.be/language/nl/%0bmaak-kennis-met-guisele-larmonie/
https://www.adventist.be/language/nl/%0bmaak-kennis-met-guisele-larmonie/
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Gent kan zijn kerk ter beschikking stellen als studieruimte voor deze studenten of om 
presentaties te geven door groepen en/of studenten. 
Zo krijgen wij de kans om ons kenbaar te maken. 
Uiteraard moeten er vrijwilligers worden gezocht om tijdens de opening van de kerk 
daar aanwezig te zijn. 
Misschien eventueel met koekjes, koffie, thee? 
 
2. Avonddiensten in de zomer 

Bijeenkomsten van maximaal 1,5 uur met muziek, korte overdenking en ruimte voor 
gebed op vrijdag- of zatedagavond. 
 
3. Organiseren van Alfa cursussen 

Een Alfa cursus is een cursus voor mensen die willen kennis maken met ons geloof 
en de Bijbel. Gericht op beginners die niets of heel weinig afweten van het evangelie 
en de Bijbel. 
Belangrijke om over na te denken : Hoe gaan we reclame maken opdat mensen naar 
onze kerk gaan komen? Verspreiden van flyers heeft vandaag geen resultaat meer. Er 
moet worden gekeken naar social media platformen. 
In de evangelische kerk De Burg in Gent worden geïnteresseerden bij iemand thuis 
uitgenodigd. Die gaat eerst wat koken voor hen om daarna een bepaald thema voor 
te leggen en dit te bespreken. 
Hoe gaan wij dat doen in onze kerk? Wie gaat functioneren als vrijwilliger om tijdens 
de cursussen aanwezig te zijn? Gemiddeld één avond om de 14 dagen? 
 
4. Zomerdiensten buiten in de tuin 

We hebben een prachtig gebouw met een bevoorrechte patio en tuin. Met wat 
creativiteit zouden we in de zomer buitendiensten kunnen organiseren. Dit kan op 
sabbatochtend en uiteraard zou dit ook voor de eventuele avonddiensten (zie #2) 
kunnen werken. 
 
5. Programma Adventisten met een beperking 

De federatie wil een programma organiseren voor Adventisten met een beperking. 
Het programma zou plaatsvinden in Nederland op 18 april 2026 en zouden we 
daarna in Gent kunnen toepassen. 
Start rond 15 uur in de namiddag met een onthaal van de deelnemers. 
s’ Avonds zou er worden gezorgd voor een avondeten. 
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Na dit programma van is het de bedoeling om met deze deelnemers verder te gaan 
met hen te ondersteunen en te helpen in hun noden. 
Voorlopig moeten wij hiervoor niets doen behalve onze kerk ter beschikking stellen 
voor deze bijeenkomst. 
 
6. Buitenlandse spreker 

Een spreker uit de USA wil graag naar België komen om te evangeliseren. Thema, 
opbouw binnen onze kerk. Evangelisatie naar buiten. 
De spreker kent drie talen: Engels, Spaans en Portugees. 
 
7. Bezoek van gemeentegroepen uit Nederland: 

Mogelijke samenwerking met de gemeentes waar Guisèle vroeger predikant was. 
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~ ~ ~ ~ ~ ~ 

 

Het verschil (C. LETERME, Een parel voor elke dag, Averbode, 2007) 

‘Zeg mij eens hoeveel een sneeuwvlokje weegt?’ 
vroeg het koolmeesje aan de duif. 
‘Minder dan niets,’ 
antwoordde de duif. 
Toen vertelde het koolmeesje 
het volgende: 

‘Ik zat op de tak van een spar, 
toen het begon te sneeuwen. 
Het sneeuwde heel zachtjes als in een droom. 
Omdat ik niets beters te doen had, 
begon ik de vlokken te tellen 
die op de tak vielen 
waar ik op zat. 
Er vielen er precies: 3 751 952 
Toen het 3 751 952e vlokje 
op de tak viel, 
brak die tak af.’ 

De duif dacht na 
over wat het koolmeesje zei: 
‘Misschien ontbreekt er slechts één persoon 
om vrede in de wereld te hebben.’ 


