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Februari…  

“Ik sta voor je klaar”  
In moeilijke tijden wordt dit wel vaker gezegd. Wat betekent dit eigenlijk? Waar 
doe je het voor? Komt het oprecht uit je hart of wil je er iets voor terug? 

God zegent ook jou♥ 

Wees gezegend, wéés een zegen 
 

Er schuilt een diep geestelijk geheim in het principe dat 
we een zegen worden voor anderen, om zelf gezegend 
te worden. Het klinkt bijna paradoxaal: hoe meer je 
geeft, hoe meer je ontvangt. Toch is dit precies wat de 
Bijbel ons leert. God zei tegen Abraham: 

“Ik zal u zegenen (…) en u zult tot een zegen zijn.” 
(Genesis 12:2) 

De zegen was nooit bedoeld om vast te houden, maar om door te geven. 

Wanneer je een ander zegent—met aandacht, met 
tijd, met bemoediging of met praktische hulp—
stroomt er iets door je heen dat groter is dan 
jezelf. Je sluit jezelf aan op de bron van liefde en 
goedheid die niet uitgeput raakt. 

“Wie overvloedig zegent, zal zelf overvloedig gezegend worden.”  (Spreuken 11:25) 
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Zegenen opent je hart en maakt ruimte voor 
dankbaarheid, vreugde en een dieper besef van Gods 
nabijheid. 

Soms denken we dat we eerst iets moeten hébben 
voordat we kunnen geven. Maar de Schrift laat zien 
dat het juist andersom werkt. 

“Geef, en u zal gegeven worden.”  (Lukas 6:38) 

Vaak zijn het de kleine, eenvoudige daden die grote betekenis hebben. Een 
vriendelijk woord kan een hart raken. Een luisterend 
oor kan een zware last verlichten. 

“Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van 
Christus.” (Galaten 6:2) 

Terwijl je zo een zegen wordt voor anderen, ontdek je 
dat ook jouw eigen leven verandert. Niet altijd 
zichtbaar aan de buitenkant, maar wel vanbinnen. 

“Het is zaliger te geven dan te ontvangen.” 
(Handelingen 20:35) 

Je ervaart vreugde die dieper gaat dan bezit, en 
rijkdom die niet in cijfers is uit te drukken. 

Zegenen is geen ruilmiddel en geen strategie; het is 
een levenshouding. Het is leven vanuit liefde. 

“Laat alles wat u doet, in liefde gebeuren.” 
(1 Korintiërs 16:14) 

Wanneer je zo leeft, wordt je leven zelf een getuigenis van Gods goedheid. 

 

Een reflectie van Pierre DB 
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Dank U Heer, 
voor Uw talloze zegeningen en trouwe aanwezigheid in mijn leven. 

Meermaals word ik eraan herinnerd dat alle goede gaven van U komen. 
Zelfs de kleinste genade draagt Uw vingerafdrukken van liefde. 

Dank U voor Uw voorzienigheid, Uw bescherming en Uw onfeilbare liefde 
die mij elke dag omringt. 

Dank U voor de beproevingen die mijn geloof hebben versterkt en de 
vreugde die mijn hart met lofprijzing heeft vervuld. 

Help mij om vandaag en elke dag een dankbaar hart te hebben en Uw 
hand in alle dingen te herkennen. 

Leer mij Uw goedheid te zien in zowel de bergen als in de dalen, in de 
feestelijke momenten en in de stille momenten. 

 

 

 

 

 

Moge ik de overvloed die U in mijn leven hebt uitgestort nooit als 
vanzelfsprekend beschouwen. Ik wil leven met een geest van 

dankbaarheid die overvloeit naar anderen. 

Laat dankbaarheid mijn houding zijn, lofprijzing mijn reactie en 
Uw glorie mijn doel. 

In Uw kostbare naam, 
amen. 
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Kom o Bron van zegeningen 
Opw. 653 - Nederland zingt 
https://youtu.be/L6cVgk0lt9E 
 
Gebed om Zegen - Opwekking 710 Sela 
https://youtu.be/C5hrA-hszC8 
 
Opwekking 249 - Samen werken 
https://youtu.be/CktCaGbBYBc 
 
Voor het goede van het land - Sela 
https://youtu.be/Rnow8WuGH00 
 
Opwekking 845 - De zegen 
https://youtu.be/Oc3GqClwOyg 
 
We Zijn Toch Op De Wereld Om Elkaar Te Helpen - Ted’s muziek van Toen en Ooit 
https://youtu.be/aLkkIOofp0E 
 
뇤눎눐눑눒눏 Ik vind het fijn om jou te helpen - Diny Blank - https://youtu.be/pRnbLilChLw 
 
눎눏 De zegen van God (Opwekking Kids 311) - https://youtu.be/Ks-NLsOPsUM 
 
눎눏 Zegen - Make Some Noise Kids - https://youtu.be/L5-t-8NQOvU 
 
뇤눎눐눑눒눏 Liedje Pieter Konijn - help elkaar - https://youtu.be/UsXPgl1H0pg 
 
 

 
Voor elkaar klaarstaan betekent dat je er voor  een ander bent, dat je voor 
iemand zorgt, dat je iemand helpt, dat je luistert, dat je wat aandacht 
schenkt, iets voor een ander doen, … 
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We zijn allemaal verschillend. Toch is iedereen in staat om een ander te 
helpen. De ene kan heel goed klussen en echt met de handen dingen doen, 
de ander kan heel goed luisteren en weer een ander kan heel goed dingen 
uitleggen en praten. 
Je kunt elkaar op heel veel manieren helpen. 
Voor elkaar bidden kan ook of even een arm om iemand heenslaan als hij 
of zij huilt? Naastenliefde is dan toch de hoofdzaak waar het om moet 
draaien en dat is ook wat de Here Jezus van ons vraagt. Hij wil dat wij naar 
elkaar omzien, dat we de ander niet vergeten en dat we helpen als iemand 
het moeilijk heeft. Net zoals hij zorgt voor 
ons. 
 

Samen staan we sterk. 
 
Materialen 

 Wit printpapier of dun karton 
 Kleurpotloden, stiften, glitter, … 
 Schaar, lijm, … 

 
Werkwijze 

1. Kleur de verschillende onderdelen mooi in. 
2. Knip alles uit. 
3. Vouw de plakstrookjes naar je toe bij het deel met de drie kinderen op een 

rij. Plak dit geheel achter het ovaal. Zorg ervoor dat de drie poppetjes mooi 
rond lopen. Leg hiervoor het ovaal met het middelpunt achteraan op de 
middelste plakstrookjes, schuif vervolgens de rest eronder en laat het 
netjes aansluiten. 

4. Vouw bij het het jongetje en het huilende meisje de plakstrookjes naar 
achteren. Kleef deze figuur vooraan op het ovaal. De plakstrookjes komen 
onder het ovaal. 

5. Nu hoeven alleen nog de handjes van de buitenste kinderen die achter het 
ovaal staan, gelijmd te worden op de handjes van voorste twee kinderen. 
Zo vormen ze een kring en steunen ze elkaar. 
 

https://www.gelovenisleuk.nl/knutselen/35-algemeen-knutselen/455-elkaar-helpen#gsc.tab=0 
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De deuren in Gent zijn geopend 
(9u30 – 12u30). 
 

De Nederlandstalige sabbatschoolgroep start 
om 9u30, de eredienst om 10u45. 
 
Voor wie niet aanwezig kan zijn, is er nog steeds 
de live stream van Antwerpen om 10u50 op 
volgende link : 

https://www.youtube.com/c/StreamingAntwerpen/live 
 

 

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Wil je graag tienden en/of gaven geven, dan kunnen deze gestort worden via de bank 
zoals de meesten onder ons dat reeds doen met vermelding tienden, gemeente, 
gebouw, … 
 
Dit kan op rekening nr. : 
IBAN: BE50 6711 1790 7918 
Adventkerk Gent 
Kortrijksepoortstraat 158 
9000 Gent 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

 

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

 

Datum 7 februari 14 februari 21 februari 28 februari 7 maart 
Sabbat 17u42-17u44 17u54-17u56 18u07-18u08 18u19-18u20  

Prediking Thirza Van 
den Broek  

Guisèle 
Larmonie 

Valerie 
Ballieux 

Stefaan De 
Wever 

Luc 
Leroy 

De betaling van de tienden 
(Pieter Brueghel de Jonge, 1618) 

Heb je vragen of wil je meer te weten komen over de Bijbel, we bieden je graag 
Bijbelstudie aan op maat en in jouw eigen omgeving. 

Contacteer hiervoor onze ouderlingen via getij2gent@telenet.be of 
onze predikant Guisèle Larmonie via guisele@yahoo.com of 0494 11 95 13 
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Om over na te denken … 
 

“We zijn allemaal verwonde mensen, fysiek, 
emotioneel, mentaal of spiritueel. De 
belangrijkste vraag is niet hoe we de 
verwondingen van ons hart kunnen 

verbergen, zodat we ons niet hoeven 
schamen, maar hoe we onze verwondingen 
in dienst kunnen stellen van de ander. Als 

onze wonden ophouden een bron van 
schaamte te zijn en een bron van genezing 
zijn geworden, zijn we gewonde genezers 

geworden”. 
Henri Nouwen  

 
~ ~ ~ ~ ~ ~ 

 
“Een vriendelijk woord is een korf vol honing, 

zoet voor de ziel en gezond voor het lichaam”. 
Spreuken 16:24 

 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 

  


