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Drjfotografie   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maart…  

Heb jij op het einde van de winter ook zo’n verlangen naar zon, warmte en naar de 
dagen die terug beginnen te lengen? Het komt eraan, de natuur maakt ons dat 
duidelijk. De sneeuwklokjes die  hun kop opsteken op het einde van de winter 
symboliseren hoop en wedergeboorte. Net dat wil de Bijbel ons bieden als het 
even moeilijk is. 
 

Leer de schoonheid van de natuur waarderen en zie hoe dit zich vertaalt in je 
geestelijk leven ♥ 

 

De eerste bloemen die de kop opsteken 

"Waar bloemen bloeien, bloeit ook de hoop", "Bloei als een bloem; toon al je 
liefde en schoonheid", "Bloei waar je geplant bent en laat je unieke 
schoonheid en schittering stralen", in ons taalgebruik alsook in de Bijbel 
symboliseren bloemen vaak verschillende deugden, zoals liefde, geloof en 
hoop. Bloemen herinneren ons ook aan Gods aanwezigheid en liefde en 
worden gebruikt als metaforen voor goddelijke eigenschappen of 
kenmerken. 

"God schrijft het evangelie niet alleen in de Bijbel, maar ook op bomen, 
bloemen, wolken en sterren." - Martin Luther 
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De eerste bloemen zijn niet altijd de mooiste. Ze zijn klein, soms bijna 
onopvallend. Ze groeien niet ondanks de kou, maar middenin de kou. Dat is 
precies waarom ze spreken. In de Schrift is bloei nooit alleen een 
natuurverschijnsel. Bloei is openbaring. Het laat zien dat God werkt vóórdat 
wij het resultaat begrijpen. 

In Hooglied 2:8–13 klinkt geen triomf, maar uitnodiging: 

“Sta op, mijn liefste, kom toch mee… 
Want zie, de winter is voorbij… 
     De bloemen verschijnen op het veld.” 

 
De                                                geliefde wordt niet geroepen wanneer alles 
veilig en                                          warm is, maar juist wanneer het leven 
nog kwetsbaar                         aanvoelt. De bloemen zijn geen bewijs dat 
alles af is, maar                    een teken dat het begonnen is. Dat staat haaks 
op onze                            neiging om zekerheid te eisen. Wij willen         
eerst de zon,                    dan pas het vertrouwen. Maar God vraagt          
ons om te                         kijken naar wat nog pril is. 

 

 
De profeet Jesaja spreekt tot een volk in 
ballingschap, niet tot mensen die al thuis zijn: 

 “De woestijn zal bloeien als een roos.” 
 (Jesaja 35:1) 

Let op de tijdsvorm: niet heeft gebloeid, 
maar zal bloeien. De belofte komt vóór de 
ervaring. Zoals een knop al leven draagt 
voordat zij zich opent. 
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Ook Jezus wijst ons op dit patroon wanneer Hij zegt: 

“Het Koninkrijk van God is als 
een mosterdzaadje.” 

(Marcus 4:31) 

 

 

 
Het Koninkrijk begint niet groots, maar verborgen. Zoals de eerste bloemen 
vaak worden vertrapt door wie te snel loopt. 

Dat vraagt om een andere manier van kijken. Niet de blik van haast, maar 
van aandacht. Niet de vraag: Is het al genoeg? maar: Durf ik te geloven dat 
dit genoeg is om te beginnen? 

Paulus verwoordt dat geheim in Romeinen 8:24: 

“In hoop zijn wij gered. 
Maar hoop die gezien wordt, 

is geen hoop.”  

De eerste bloemen vragen dus geen 
applaus, maar vertrouwen. Ze nodigen 
ons uit om mee te bewegen met Gods 
timing, om het kleine serieus te 
nemen, en om te geloven dat wat 
vandaag breekt door harde grond 
morgen tot bloei kan komen. 

Want waar God begint, zal Hij ook 
voleinden. En soms is het eerste wat 
Hij ons laat zien niet de oogst, maar 
een bloem. 
 
Een reflectie van Pierre DB 
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Opwekking met tekst 388 De woestijn zal bloeien 
https://youtu.be/e0zGq_t3pWg 
 
De schepping getuigt - Nederland Zingt 
https://youtu.be/WqyAAv9ZzAk 
 
Lied 220 (Liedboek 2013) - Zoals een bloem (samenzang) 
https://youtu.be/I4f1SBKhzBE 
 
Petra Berger - Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon | Petrus in het land | 
KRO-NCRV 
https://youtu.be/nmPsW4ULUlU 
 
André Rieu - The Rose (Ann Christy) - instrumentaal 
https://youtu.be/BtgVCXT8H-8 
engels gezongen https://youtube.com/shorts/YkWQ6BvgF0Q 
 
De lente is gekomen - Nederland Zingt  
https://youtu.be/UlHSJihYAac 
 
de roos ann christy  
https://youtu.be/I2zVL2g2gY0 
 
Voor de bloemen op de velden - Martini Kerk, Doesburg 
https://nederlandzingt.eo.nl/lied/voor-de-bloemen-op-de-velden 
 
Gebed om  
 
 
뇤눎눐눑눒눏 Ik ben als een bloem - Psalmpje 103 (LIEDJESBIJBEL lied 48) Mefiboset 
https://youtu.be/0EbFYQZefmI 
蛁Kinderen voor Kinderen - Lentekriebels (songtekst)  
https://youtu.be/T4rxVnvIaYQ 
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God – bloemen – kinderen, nog uitschrijven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materialen 

 Wit printpapier of dun karton 
 Kleurpotloden, geen stiften want die lopen uit in water 
 Schaar, bordje, water 

 
Werkwijze 

1. Kleur de bloemen mooi in en knip ze voorzichtig uit (hoe voorzichtiger, hoe 
beter). Je kunt een gebed in het rondje in de bloem schrijven of misschien 
wel een mooie boodschap van God voor iemand anders. 
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2. Je kunt een gebed in het rondje in de bloem schrijven of misschien wel een 
mooie boodschap van God voor iemand anders. De bloem ziet er dan zo 
uit. 

3. Giet met een lepel wat water in een schoteltje. 
4. Leg de bloem in het water in het schoteltjes en de blaadjes gaan zich 

onmiddellijk openen… een beetje zoals een echte bloem opengaat! 

5. De bloem zal zich in ongeveer dertig seconden volledig openen (dit hangt 
af van het papier).en zo wordt het glimlachende gezicht, het gebed of de 
naam van de person waarvoor je bidt zichtbaar aan de binnenkant. 

 
https://creatiefkinderwerk.nl/ideeen/knutsel-de-bloem-die-vanzelf-open-gaat 
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De deuren in Gent zijn geopend 
(9u30 – 12u30). 
 

De Nederlandstalige sabbatschoolgroep start 
om 9u30, de eredienst om 10u45. 
 
Voor wie niet aanwezig kan zijn, is er nog steeds 
de live stream van Antwerpen om 10u50 op 
volgende link : 

https://www.youtube.com/c/StreamingAntwerpen/live 
 

 

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Wil je graag tienden en/of gaven geven, dan kunnen deze gestort worden via de bank 
zoals de meesten onder ons dat reeds doen met vermelding tienden, gemeente, 
gebouw, … 
 
Dit kan op rekening nr. : 
IBAN: BE50 6711 1790 7918 
Adventkerk Gent 
Kortrijksepoortstraat 158 
9000 Gent 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

 

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

 

Datum 7 maart 14 maart 21 maart 28 maart 4 april 
Sabbat  17u42-17u44 17u54-17u56 18u07-18u08 18u19-18u20 

Prediking Luc 
Leroy 

Thirza Van 
den Broek  

Guisèle 
Larmonie 

Valerie 
Ballieux 

Stefaan De 
Wever 

De betaling van de tienden 
(Pieter Brueghel de Jonge, 1618) 

Heb je vragen of wil je meer te weten komen over de Bijbel, we bieden je graag 
Bijbelstudie aan op maat en in jouw eigen omgeving. 

Contacteer hiervoor onze ouderlingen via getij2gent@telenet.be of 
onze predikant Guisèle Larmonie via guisele@yahoo.com of 0494 11 95 13 
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Bergheim en/of  nog mooie foto/spreuk/ … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ 

 


