Vorige maand vierden we Pasen,
de kruisdood en verrijzenis van Jezus. Binnenkort herdenken we Hemelvaart en
Pinksteren. Om met Pinksteren te kunnen terugkeren in de gedaante van de
Heilige Geest, moest Jezus als mens de aarde verlaten. We hebben van Hem wel
een mooie belofte meegekregen. Gods belofte om een nieuwe toekomst voor te
bereiden..

Een warme oproep om in tussentijd zorg te dragen voor elkaar en de natuur @

Kleur

Hoe mooi dat de wereld er vol keur uitziet! Overal waar we onze ogen naar
wenden, zien we de dingen, doordat ze een onderscheiden kleur hebben
van deze ernaast. ;
Kijken we omhoog, dan
zien we het lichtend
zonnespel in de wolken.
En na een neerplenzende
regenbui, kan er ademloos
gestaard worden naar een
hemelsierende iR
kleurenboog: heel kortstondig maar.

Als we een grote groene grasvlakte, zoals een weide, bekijken, is deze niet
eentonig groen. In de helle of donkere tinteling van het licht op de
duizenden grassprietjes, kunnen we genieten van een kleurenspel in
groene schakeringen.
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De aardbodem, het stof onder onze voeten, kan heel verschillend van
kleur zijn, naargelang de plaats: soms
roodachtig, soms okergeel, soms
lichtgrijs of donkerbruin, enzovoort:
nooit pikzwart.

En bij de dieren: hoe zien we de
prachtige onnoemelijke variatie van
kleuren. Elk dier, zowel klein als groot,
is een kleurenkunstwerkje op zich: een
kleine kever, een fladderende vlinder, : :
een sierlijke libel, evenzo als een giraf, een Zebra een tijger: zijn ze niet
beweeglijke schilderijen?

En de talloze zich
op pluimen
verplaatsende
kleurenschepsels
in het luchtruim:
onnamaakbare
levende
kunstwerkjes zijn
het, van een
kleurenminnende
Schepper.

In de wateren van oceanen, zeeén en
meren is er een niet te overzien
gewemel van kleuren en vormen en
bewegingen.

De gehele kleurvolle schepping op
planeet aarde heeft de Schepper hier
bedacht tot vreugde van de
aardbewoners.

In de ganse grote natuur welke we
zien en waarin we leven, bemerken
we die goddelijke wetmatigheid van
leven, welke ook voordelig is voor het levende ernaast.
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De Bijbel - het woord Gods - vermeldt echter ook dat er een vloek rust op
de aarde, als gevolg van het o e 73 e L G e
ongehoorzaam gedrag van het eerste ; i
mensenpaar, welke een keuze
maakte tegen het leven. Al hun
nakomelingen - dus alle mensen -
worden nog steeds voor de keuze
geplaatst: meewerken aan een
voortzetting van gehoorzamen aan de
Alwijze Heer van het leven, of eigenzinnig ingaan tegen de goddelijke
levenswetten, met uiteindelijke vernietiging als gevolg.

God zelf reikt de oplossing aan: Jezus. Hij de Godszoon en de Mensenzoon
is komen getuigen in leer en leven van de heerlijkheid van Gods
koninkrijk: een hemels koninkrijk. Hij
spoort ons aan Hem te volgen in Zijn
manier van denken en leven,
liefhebben en dienstbaar zijn voor
elkander. Dat wordt mogelijk door de
gemeenschap met Jezus, Hem te
volgen.

Straks zullen we getuige zijn van de
wederkomst van Jezus: volgens Zijn
belofte. Dat zal een keerpunt zijn in de
geschiedenis van het leven op aarde: het
anti-leven en al het kwaad zal vernietigd
worden. Dan komt er een nieuwe
schepping aan: wat nu geen oog heeft
gezien, zal dan in volle kleurenpracht
ontplooid worden voor de godskinderen.
Dan zullen onze ogen de Koning zien in
Zijn majestueuze schoonheid: goddelijk
zal het zijn!

Liefs, wWivina
Fotografie : Ghislain, Kurt, Karolien
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Lees of beluister het verhaal van Hemelvaart, Pinksteren en de wederkomst in

de Bijbel
Handelingen 1:1-11, Lucas 24:50-53, Markus 16:19

Handelingen 2:1-41, Johannes 20:19-23
‘ @ Wederkomst : Matthets 24 en 25, 1 Thessalonicenzen 4:13-18,
Openbaring 1:7 en 19-22

https://youtu.be/7dbKuXrPCJ8

https://youtu.be/Ac2dcUagews - Sandy Tales

https://youtu.be/4ik9fgCDYIw - ABC van het geloof — Hemelvaart
https://youtu.be/0XFuyjEKskY - ABC van het geloof — Heilige Geest
https://youtu.be/MpcvgqlbgNY - ABC van het geloof — Voorbereiden op de wederkomst
https://youtu.be/IOXkkEaZUpl - De wederkomst van Jezus!

Zingen is dubbel bidden

@ Inde hemelis de Heer — Christian Verwoerd
https://youtu.be/wOhOIc8ixkM

Heer, we kijken omhoog (Hemelvaart) — Sela
https://youtu.be/4ga5GbQ5Id8

Sing to the Lord
with gladness,

b 5 /

Our Father — Bethel Live (Worship song)
https://youtu.be/5FCel-VnX6k

Kroon Hem met gouden kroon — Nederland zingt
https://youtu.be/ZtxWuQO5txs

¥ Leeland — Way Maker
https://youtu.be/iJCV _2H9xDO

FAITHFUL GRACE

@ Op die dag — Nederland zingt
https://youtu.be/1cEX-d8XzEM

2 Heilige Geest // DansMee! // Make Some Noise Kids
https://youtu.be/amOH9BkrIZw

T |k moet weggaan — Hemelvaart - Pinksteren - Elly en Rikkert
https://youtu.be/rfJpuWdykM8
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Voor grote en kleine kinderen:

De duif brengt hul

Hemelvaart en Pinksteren zijn twee belangrijke feesten in het christendom. Ze
volgen op Pasen en horen bij elkaar als een soort verhaal in twee delen.

Na zijn dood en opstanding blijft Jezus Christus nog een tijdje bij zijn leerlingen. Hij
praat met hen en legt uit wat belangrijk is. Bij Hemelvaart gebeurt er iets
bijzonders: Jezus gaat terug naar God in de hemel.

Zijn vrienden (de leerlingen) blijven achter op aarde. Ze voelen zich een beetje
alleen en lopen wat verloren. Ze hebben wel geleerd van Jezus, toch voelen ze zich
nog onzeker en bang.

Tien dagen later, met Pinksteren gebeurt er iets bijzonders: de Heilige Geest komt
naar de leerlingen. Hierdoor krijgen ze moed, energie en vertrouwen. Ze durven te
spreken en hun verhaal te delen met andere mensen.

De Heilige Geest kun je niet zien. Daarom gebruiken mensen symbolen om uit te
leggen wat er gebeurt. Een bekend symbool is de duif.
De duif betekent: L.

e vrede

e ets zachts en goeds

e een teken dat God dichtbij is

Soms wordt de Heilige Geest ook als vuur of wind beschreven, omdat het kracht en
beweging laat zien. De duif helpt vooral om te laten zien dat die kracht ook rustig
en liefdevol is.

Je kunt het zo begrijpen:
e Hemelvaart — Jezus gaat weg, de leerlingen voelen zich onzeker
e Tijd ertussen — ze wachten en hopen op hulp
e Pinksteren — de Heilige Geest komt en geeft hen kracht.
e De duif — laat zien dat God nog steeds dichtbij is, ook al kunnen we Jezus
niet meer zien.

De duif helpt ons te onthouden dat we er niet alleen voor staan.
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Filmpje
https://pin.it/1dtXwkE6d
https://pin.it/5rkj7tLb2

Materialen

e Wit printpapier of
eventueel iets dikker
papier/karton

e Kleurpotloden, stiften,
glitter, ...

e Schaar, lijm, plakband

¢ Rietje en dun touw

Werkwijze
1. Print de bijlage of teken zelf
een duif en kleur deze mooi

in.

2. Knip de duif uit.

3. Bevestig het rietje op de duif.
Vanaf het midden naar
beneden.

4. Steek twee touwtjes door het
rietje en bevestig 1 uiteinde aan de vleugels.

5. Trek onder aan beide touwtjes, nu bewegen de
vleugels van je duif.

Teken een duif van je handomtrek
1. Je hebt allebei je handen nodig en iemand die
ze voor je omtrekt met een potlood. Andersom
kan ook. Hoe groter de handen, hoe groter je
duif.

2.Kijk op de foto hoe je je handen neerzet.

3.Als de omtrek klaar is kun je de staart, ogen en
snavel van de duif tekenen.

Fijne Hemelvaart en Pinksterdag!
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Preekrooster~Offeranden~Gemeentenieuws
¥' De deuren in Gent zijn geopend
1

(9u30 - 12u30).
\\F (/] w *
de volgende link :

https://www.youtube.com/c/StreamingAntwerpen/live

De Nederlandstalige sabbatschoolgroep start
om 9u30, de eredienst om 10u45.

Voor wie niet aanwezig kan zijn, is er nog steeds
de live stream van Antwerpen om 10u50 op

Datum 2 mei 9 mei 16 mei 23 mei 30 mei

Sabbat 21u02-21u04 21ul3-21ul5 21u24-21u25 21u33-21u35 21u42-21u43

Prediking Roland Johan Nadine Stefaan Luc
Decoene Van Brabant Van Parys De Wever Leroy

NN

Wil je graag tienden en/of gaven geven, dan kunnen deze gestort worden via de bank
zoals de meesten onder ons dat reeds doen met vermelding tienden, gemeente,
gebouw, ... v

Dit kan op rekening nr. :
IBAN: BE50 6711 1790 7918
Adventkerk Gent
Kortrijksepoortstraat 158
9000 Gent

De betaling van de tienden
(Pieter Brueghel de Jonge, 1618)

~ o~~~ o~ o~

~N A~~~

Heb je vragen of wil je meer te weten komen over de Bijbel, we bieden je gr
Bijbelstudie aan op maat en in jouw eigen omgeving.

Contacteer hiervoor onze ouderlingen via getij2gent@telenet.be of

onzgedikant Guiséle Larmonie via g}liéele@vahoo.com of 0494 11 95 13

N\

't Getij -7- mei 2026



welkom Raphatl
09 februari 2026

Gefeliciteerd aan oma Veronique
Biamba, aan de ouders Sarah en Pablo
en aan nonkel Eli en tante Eve.

LV NI VI VR N S )

Spoude - online Bijbelstudie
mei — juli

POUDE

ne Bijbelstudie met ds. Guiséle

Start: Woensdag 18 februarj#fi2¢

Serie2;

Beloften &
Profetién
mei - jul.

Beloften en profeten

Zoom ID: 2494119513
Wachtwoord 777

194119513 Wachtwoord; 777

~N A~~~

Genieten Plezier

Vakantie in Bergheim
van 9 tot 16 augustus 2026

Barbeque

Samenzijn

Mooie natuur

~N A~~~

2/mei  Poppe Jasper

3/mei Praet Gilbert

4/mei Bobeck Peter

5/mei  Van Bignoot Christian

16/mei  Van Den Eynde - Callens Simone
20/mei Decoene - De Paepe Viviane
20/mei Delameillieure Johan

20/mei  Delameillieure Benjamin

25/mei  Decoene Seth

26/mei  Bruwiere Yvette

29/mei Van Beneden - Bracke Karolien
30/mei Goetschalckx Bram

31/mei  De Bisschop - De Temmerman Gerda
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